
 
Mailbericht Gala/ema’s 2014-01 
 
Die stichting “Galema’s en Galama’s door de eeuwen heen” bestaat die eigenlijk 
nog wel? Erg aktief zijn ze niet, je hoort niks van ze.  
 

Soms bereikt ons dit geluid. En het is waar, het journaal en jouw krant benaderen je vaker met 
nieuws. Maar daarvoor zat je dan ook voor de televisie of las je de krant. De stichting is er 
voor andere zaken.  
 
Maar het is niettemin waar, je hoort niet zo vaak van de stichting. Daar gaan we een tikkie 
verandering in brengen. Naast de familiekrant, die tweemaal per jaar verschijnt, gaan we onze 
donateurs per email in een wat hogere frekwentie berichtjes sturen. Uiteraard zullen die 
berichtjes niet het wereldnieuws of het weer belichten, maar een directe link hebben met de 
doelstelling en aktiviteiten van onze stichting. 
 
De berichtjes zullen we ook op de website www.galamas.nl plaatsen zodat een ieder die dat 
wil ze daar later nog eens kan raadplegen. En misschien bevat de versie op de website ook 
véél meer informatie dan het mailberichtje zelf, want we willen de omvang van het berichtje 
natuurlijk beperkt houden tot een omvang die je bij een mailtje mag verwachten. 
 
Tot zover dit eerste mailberichtje. 
 
PS-1: Zaterdag 14 juni a.s. de familiedag in Franeker. Meer info op de website en in de krant 
die binnenkort verschijnt. Geef je tijdig op voor deelname!! 
 
PS-2: Heb je zelf een itempje waarvan je denkt dat het als mailtje onder de aandacht van de 
donateurs gebracht zou moeten/kunnen worden, neem dan even contact op met Haye Galama. 
 

-.-.-.-.-.-.-.- 
Krijg je al te veel goed bedoelde email in je postvak en wil je liever dat we je deze 
mailberichtjes van de stichting niet meer toezenden, stuur daarover dan even een mailtje 
retour naar haye.galama@planet.nl en we halen je van de verzendlijst. 

http://www.galamas.nl/
mailto:haye.galama@planet.nl

